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T SN Thema: Heilig je Leven




Witte Donderdag

Stille Zaterdag

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap
als de kale takken weer groen worden

wanneer de dagen lichter worden

en de lucht vol is van vogels

dén is het tijd om Pasen te vieren

Schijnbaar was alles dood.

Maar diep onder de grond

en in het verborgene bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood,

nieuwe schepping

Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt;

maar toch: tot op vandaag

leeft Hij opnieuw

bij God en te midden van ons

en Hij leidt alles naar zijn vervulling

En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,

ondank de schijn van het tegendeel

Pasen: feest van het nieuwe leven
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